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Omslagontwerp VII P 1 Theo, VII P 3 Simon, idee VII Y 1 Elsa 
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Lieve familie (van de voorzitter) 

 

 

Ik hoop dat het jullie allen goed gaat. Ik denk nog regelmatig met plezier terug aan de 

laatste Clandag in april. Dat was echt een leuke en bijzondere dag. 

 

Voor jullie ligt weer een bijzondere en zeer leesbare Ferguson Bode. Met natuurlijk 

een uitgebreid sfeerverslag van de Clandag, maar ook een boeiend verhaal van de 

archivaris over de familie Jacobs. Daarnaast maar liefst drie gedichten in deze Bode: 

twee uit Zuid-Afrika en een over de Engelse taal. En een verslag uit Pitlochry in 

Schotland.  

 

Met ingang van eind 2019 zal het Penningmeesterschap worden overgedragen van 

Simon (VII P 3) aan Eric Ferguson (VI L 7). Met een nieuwe penningmeester is de Clan 

weer helemaal klaar voor 2020 en daarna. Veel dank aan Jessica (VIII v GA2) die deze 

bode heeft gemaakt en aan iedereen die eraan heeft bijgedragen. 

 

Ik wens jullie veel leesplezier en alvast fijne decemberdagen gewenst! 
 

Elsa (VII Y 1) 

 

------ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo------ 



fb49 bode v1.0 4 Najaar 2019 

Van de redactie Beste clanleden 

 

We kunnen terugkijken op een geslaagde lustrumbijeenkomst met een grote opkomst, 

een goedlopende vergadering en een spannend en gezellig programma. Een heerlijk 

voorjaarszonnetje verlichtte het veldje waar wij de diverse roofvogels in actie konden 

zien. De fotocollages geven een mooi en kleurrijk beeld.  

De zomer was ook zo mooi en zo nu en dan tropisch. In eigen land werden temperaturen 

van 42 graden gemeten. Hoe anders was het in Schotland: daar was het een van de 

natste zomers met een gemiddelde temperatuur van 13.4 graden (bron 

metoffice.gov.uk). 

 

De volgende Bode zal nummer 50 zijn! Ik zal met Theo in het archief duiken om te 

kijken hoe dit boekje door de jaren heen gevuld is. Het zou mooi zijn er een speciale 

editie van te maken. Graag ontvang ik een stukje van meerderen van jullie, bijvoorbeeld 

als je naar het land van de Ferguson roots gaat of iets anders interessants voor de 

familie meemaakt of weet (zie ook de oproep van Theo). Simon en Corine gingen eind 

oktober naar Schotland en stuurden op de valreep een stukje in. Zij bezochten geheel 

bij toeval een Bed & Breakfast met een connectie aan de Fergusons. Zie pagina 16. 

 

Jessica (VIII v GA2) 

 

------ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo------ 

Clandag 2019 : 5de lustrum  zondag 14 april in Vleuten fotoverslag  
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Tot ziens bij de Clandag op 19 april 2020 ten huize van Theo VII P1 en Gijs in Emmen. 

Hierover meer op pagina 18 en in de voorjaarsbode. 

 

 

 

-----ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo----- 
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Notulen ALV 14 april 2019 in Vleuten ten huize van de voorzitter. 

 

Aanwezig: VI L7  Eric & Monica ; VII H1  Rob & MarieAnn ;  VII H2  Eveline 

(secretaris) & Hans ; VII P3 Simon (penningmeester) ; VII P1 Theo & Gijs ;  VIII v 

Bb2  Lily & Wicher ;  VIII v GA2  Jessica ; VIII V1  Arjen ; VIII Aa3 Adrie met Fleur 

;  IX Cc 2 Matthijs & Marieke met Mees ; IX Cc 3 Maarten & Fieke ; VII Y1 Elsa 

(voorzitter) & Eduard . 

 

1. Opening. Elsa heet iedereen van harte welkom op deze lustrumvergadering en vooral 

ook Mees, de jongste aanwezige Ferguson die zich gedurende deze vergadering buiten 

zal laten rondrijden door moeder, tante en nichtje. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken.  3 Zonen van Elsa en Eduard zijn wel in huis 

maar niet bij de vergadering. VII X1 Dieneke en Manuel komen later evenals IX vAa3 

Corien Goedee met dochter Amber. Rob, haar man, kon niet meekomen. Scouting 

Ferguson is helaas afwezig. VII P3 Corine en 3 kleinkinderen komen later.  

Er is een brief ontvangen van Rudolf de Blij over de lancering van zijn Facebook-blog  

“Vrienden van de Schotse Brigade”. Theo licht dit verder toe : De Schotse Brigade is 

een groep huurlingen uit de 16e eeuw die door Prins Maurits werd ingehuurd bij het 

beleg van Deventer. Er was ook een Ferguson bij maar die was geen familie. Als 

vereniging hebben we geen belangstelling maar het staat iedereen vrij om zich erin te 

verdiepen. Info bij het bestuur. 

V111 B5 Carien en Wilco hebben hun lidmaatschap opgezegd. 

Er is een verhuisbericht van V11 V3 Tom en Greetje naar een tijdelijk adres; volgend 

jaar komt hun definitieve adres. 

3. Notulen ALV op 22 april 2018 in Den Haag.  Deze notulen stonden in de laatste 

Ferguson Bode. Elsa noemt ze punt voor punt op. Dit ontlokt geen opmerkingen. Wél in 

het algemeen : Gijs vraagt of de notulen niet eerder, dus korter na de vergadering, 

kunnen worden rondgestuurd. De suggestie is : per e-mail of in de najaars Bode. Eric 

vindt beide. De notulen worden met algemene stemmen goedgekeurd. 

4. Financieel verslag 2018.  Simon deelt het Financieel  Verslag 2018 en de Begroting 

2019 uit en licht het Resultaat en de Balans 2018 toe. Naast de punten die in de Bode 

genoemd zijn is er één punt van belang. Simon heeft een aanpassing gedaan in de 

boeken door restituties voor de Clandag 2018 ( 3x €10) te boeken als negatieve 

inkomsten onder Clandag i.p.v. uitgaven. Dit geeft een juistere weergave van inkomsten 

en kosten van de Clandag en daarmee ook voor het totaal aan uitgaven en inkomsten. 

Het resultaat 2018 blijft hetzelfde. De kascommissie knikt instemmend en verder zijn 

er geen vragen. 

5. Verslag kascommissie, decharge penningmeester, benoeming nieuwe kascommissie. 

Rob voert het woord, mede namens Lily en Wicher. Hij complimenteert Simon met zijn 

zeer gedegen en nauwkeurige werkwijze. De verklaring wordt door de 3 leden van de 

kascommissie ondertekend waarna Elsa hen bedankt voor hun werk overgaat tot 
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decharge van Simon. Lily en Wicher blijven nog in de commissie ondanks het feit dat ze 

volgend jaar rond de ALV met vakantie zullen zijn. Eduard biedt zich, na enig 

aandringen, aan om Rob's vrijgekomen plek in te vullen. 

6. Begroting 2019. De begroting heeft ook 

in de Bode gestaan met enkele opmerkingen 

erbij. Simon meldt 3 aanpassingen : de 

begrote kosten voor de Bode kunnen met 

€100 worden verlaagd door de werkwijze 

van de nieuwe redactie ( Jessica ); de 

begrote  kosten voor deze Lustrumclandag 

zijn met € 100  verhoogd en aan de 

inkomstenkant is € 100 verschoven van 

“tekort” naar geplande “subsidie uit 

vermogen”. Hiermee is de suggestie van Gijs 

om een deel van het vermogen te gebruiken 

als subsidie voor een evenement op de Clandag overgenomen. De totalen voor uitgaven 

en inkomsten zijn ongewijzigd. De begroting wordt vervolgens goedgekeurd.  

7. Bestuursopvolging-HOERA. Eric is bereid om het penningmeesterschap over te 

nemen en de vergadering gaat daarmee akkoord. Simon kan dus met een gerust hart 

zijn taak overdragen. Dit gaat hij doen per 1 januari 2020 en hij maakt ook nog het 

financiële verslag van dit jaar. 

8. Archivaris en Genealogie. Dit is Theo's terrein dus hij krijgt het woord. In de 

eerste helft van de 19e eeuw maakte Hendrik van IJsseldijk, getrouwd met III A 6 

Johanna Pieternella een begin met het opzetten van een stamboom. Het woord zegt 

het al: deze heeft de vorm van een boom. In een genealogie volg je de mannelijke  

afstammelingen van de stamvader. Van de vrouwelijke afstammelingen wordt alleen de 

partner genoemd. Theo heeft gekozen voor een genealogie waarbij hij de vrouwelijke 

lijn tot de 2e generatie volgt. 

Na een eerste korte genealogie in 1931 en 2 uitbreidingen in 1953 en 1970, zijn Theo 

en Gijs in de 90-er jaren heel serieus te werk gegaan met het bijwerken van het 

adressenbestand en bezoeken van archieven in binnen- en buitenland. Het resultaat is 

een lijvig boekwerk. Er bestaat ook een digitale versie van meer dan 30 GB. 

Het archief begon met een verzameling uit eigen bezit waar Theo's vader al energiek 

mee begonnen is. Dat werd aangevuld met door familie geschreven literatuur die hij in 

boekwinkels vond. Uiteindelijk werd de verzameling zo groot dat de mappen waar alles 

in zat, in bakken moesten worden gestopt : één voor oude en originele documenten en 

de ander voor de hele familie.  

In 1982 en 1984 werden 2 familie reünies georganiseerd door wat Theo noemt: de 

stamvaders. Gelukkig vond hij in VII V 1 Elsmar een enthousiaste geïnteresseerde en 

zo kwam de 3de reünie tot stand in 1993 in Restaurant Athlone in Rheden, niet ver van 

Elsmar’s huis. De op te richten Nederlandse Clan zou deel uitmaken van de Schotse en 
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verschillende keren zijn enkelen van ons naar Schotland geweest. Bij onze oprichting 

kregen we van hen de voorzittershamer en de quaich die nu hier op tafel staan. Theo 

en Gijs hebben enorm veel werk verzet om archief en genealogie zó op te bouwen als 

het er nu uitziet. Gelukkig zal VIII V1 Arjen het overnemen als de tijd daar is. Maar 

dan moeten wij, de Clanleden en overige Fergusons wel zorgen dat de archivaris op de 

hoogte blijft van al ons reilen en zeilen. Naar aanleiding van het archief vraagt Eric nog 

even aandacht voor DE koffer waarvan de inhoud nodig geïnventariseerd moet worden. 

Hij wil het graag samen met iemand doen terwijl er tegelijkertijd ook opnames 

gemaakt worden. Vertellen is makkelijker  dan opschrijven. We gaan het organiseren. 

Theo zegt nog dat hij ontdekt heeft dat ons wapen te zien was op andere sites en dat  

dát niet mag. Eduard vraagt of dat geregistreerd kan worden bij de vereniging van  

heraldiek. Theo antwoordt dat hij het in 2002 heeft laten registreren,  zowel daar als 

bij  de vereniging van genealogie. 

9. Scoutinggroep Ferguson uit Den Haag. We hebben geen reactie van hen gekregen en 

ze zijn dit jaar helaas afwezig. 

10. Ferguson Bode, website en digitale communicatie.  Jessica blijft de Bode doen. Ze 

wil graag meer leden leren kennen en dat mist ze in de Bode.  Een Bode brengt 

nieuwtjes maar iets meer dan vakanties.  Ze 

hoopt op boeiende familieverhalen of 

anekdotes.  

Theo vertelt dat hij rond de eeuwwisseling 

met de website begonnen is en daardoor 

contacten kreeg in het buitenland. Met VIII 

vv GB 2 Alfred, die op Curaçao woont heeft 

hij een zoekmachine gemaakt maar zijn 

enthousiasme verdween toen er bezwaar 

gemaakt werd door niet nader te noemen 

leden die niet wilden dat hun gegevens op 

internet kwamen. Vanaf begin 2019 heeft 

Theo de website uit de lucht gehaald.  VIII V2 Nienke ( dochter van Theo en Gijs en 

zus van Arjen ) is bereid om een nieuwe site te maken en Elsa neemt contact met haar 

op. Het e-mail adres @ferguson.nl kan nog steeds door iedereen gebruikt worden. VII 

Y1 Eduard coördineert dit.  

11. Clandag en ALV 2020.  Volgend jaar in Emmen bij Theo en Gijs op 19 april. Hun bank 

(we maken geen reclame) verstrekt goedkope coupons voor de dierentuin. 

12. Rondvraag. Eric leest een knipsel voor dat hij jaren geleden aan “oude” Elsa stuurde 

over de verschillende uitspraken van dezelfde klinkers in het Engels. Dit gedicht is 

elders in deze Bode te lezen. 

13. Sluiting en groepsfoto. Elsa sluit de vergadering en we gaan de tuin in voor de foto. 
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------ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo------ 

 

Van de penningmeester 

 

Zoals jullie in de Notulen hebben kunnen lezen, gaat Eric (VI L 7) mij opvolgen als 

penningmeester. We hebben daarover al enig overleg gehad en, zoals ook tijdens de 

vergadering al toegelicht, zal ik de Clan financiën beheren tot en met 31 december 

2019 en ook het financieel verslag over dit jaar maken, aan de kascommissie toesturen 

en toelichten op de ALV 2020. Eric gaat de penningen beheren vanaf 1 januari 2020 en 

zal ook de begroting voor dat jaar opstellen en op de ALV toelichten. 

 

Praktisch gezien, zal de contributie voor 2020 ongewijzigd blijven en zal ook het 

bankrekeningnummer hetzelfde blijven. Uiteraard zal de rekening wel op Eric zijn naam 

gesteld worden. In de Voorjaarsbode 2020 wordt zoals gebruikelijk het financieel 

verslag over 2019 opgenomen en staat ook de begroting voor 2020. Zo nodig zal de 

overdracht nader toegelicht worden. 

 

Simon (VII P 3) 
 

 

------ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo------ 
 

Van de archivaris 

 

The never ending story of …    De Familie Jacobs. 

Er zijn takken in de familie die duidelijk prominenter zijn dan andere. De familie 

Jacobs bijvoorbeeld heeft in de geschiedenis zijn sporen nagelaten. En laat nog steeds 

van zich horen.  

Jammer dat onze groep zelfs nog niet in de Ferguson Bode iets van zich laten horen. 

Zo'n saai leven kunnen ze toch niet hebben dat de redactie wanhopig op zoek moet 

gaan naar onderwerpen. En het kan toch niet zo zijn dat alle aanwezigen op 

Clanmeetings achter de geraniums koekeloeren. 

Maar waar blijven de berichten? Het hoeft niet veel te zijn - een column is genoeg. 

  

Terug naar de Jacobsen. Al veel vaker heb ik daarover verteld - nog maar een keertje. 

Abraham JACOBS was heel- en vroedmeester te Sappemeer en had 11 kinderen. 

Julius, vader van mijn grootmoeder Margot, werd chirurg en na wat strapatsen in het 

Groningse is hij naar de oost gegaan en heeft fraaie verslagen gemaakt, die lezen als 

een roman, over o.a. het uitroeien van de pokken op Bali. 
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Broer Samuel werd militair apotheker in ons mooi Indië en zijn zus Marianne trouwde 

met een arts. Helaas is broer Karel, filosoof, jong overleden.  

 

Maar dan komen we bij Charlotte.  

 

Studie 

Charlotte Jacobs, de oudere zuster van Aletta Jacobs 

(1854-1929), werd in 1877 de tweede vrouwelijke student in 

Nederland.  

Daarvoor had zij het examen voor leerling-apotheker 

gehaald en toelatingsexamen voor een studie aan de 

universiteit gedaan.  

Na haar studie probeerde ze in Groningen aan de universiteit een assistentschap te 

krijgen.  

 

Charlotte naar Indië 

Toen dit niet lukte solliciteerde zij – tevergeefs - naar een baan in Batavia in 

Nederlands-Indië als directrice van de driejarige meisjes-HBS.  

Haar zusje Frederika (1857-1896) was lerares aan die school en moest na haar 

huwelijk haar baan opzeggen. 

Charlotte was ondertussen tweede apotheker in een ziekenhuisapotheek in Utrecht en 

dacht die baan te kunnen overnemen. 

Ze vertrok in maart 1884 zonder dralen ook naar Indië, maar de onderwijsbaan ging 

haar neus voorbij.  

 

Maar zij werd Apothekeres in dienstverband 

"Nauwelijks had ik te Batavia voet aan wal gezet of ik hoorde dat een van mijne 

mannelijke collega’s, die mijne komst vernomen had, pogingen in het werk stelde, dat ik 

in zijne zaak zou komen. Om verschillende redenen accepteerde ik dit en wel 

voornamelijk omdat ik, daar werkzaam zijnde, gelegenheid had de Indische zeden en 

gewoonten en ook de taal te leeren kennen.  

Ik was daar 6 jaren, (… met) vrije kost en inwoning, (….en) een vrij gemeubileerd huis 

en licht. In die periode nam ik eenige keeren zitting in examen-commissies . 

 

Eigen apotheek 

Na die 6 jaar nam zij een toch wel gedurfde stap door in Batavia haar eigen apotheek 

te openen, ‘De Nederlandsche Apotheek’, die zij bijna 25 jaar lang zou leiden, tot 

eind 1912. 

Zij was de eerste en lange tijd enige apothekeres in Nederlands-Indië. Voor haar 

(uitsluitend vrouwelijke) assistenten adverteerde ze in het Pharmaceutisch Weekblad 

in Nederland en sollicitantes moesten hun brief aan haar zuster Aletta richten. 
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Voorvechtster voor vrouwenkiesrecht  

Op 18 december 1908 richtte zij samen met haar latere vriendin, de schrijfster Marie 

C. Kooij-van Zeggelen (1870-1957) en E.J. Heuvelink-Rotgans een afdeling op van de 

Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, Ledengroep geheten. 

In Nederlands-Indië bestond het recht van vereniging niet. Het kon daarom geen 

officiële vereniging zijn. 

In  Nederlands-Indië was geen enkele medezeggenschap in regeringszaken. Niemand, 

vrouwen noch mannen, had kiesrecht.  

De Ledengroep hield lezingen en schreef over van alles en nog wat, "vraagstukken 

buiten het huishouden gelegen". Ook werd aandacht besteed aan de positie van de 

Indische vrouwen. Charlotte Jacobs was tot 1911 voorzitster. 

 

Aletta Jacobs in Indië 

Het jaar erop bezochten Aletta Jacobs en de Amerikaanse Carrie Chapman Catt, 

presidente van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht, gedurende 3 maanden 

Nederlands-Indië tijdens hun wereldreis om het kiesrecht te propageren. De zussen 

hadden elkaar in jaren niet gezien. Charlotte was maar een keer terug geweest in 

Nederland.  

Dankzij de bezielende bezoeken 

en de gloedvolle betogen van de 

beroemde kiesrechtstrijdsters 

overal in Nederlands-Indië 

werden er in 1912 acht nieuwe 

afdelingen opgericht. 

 

Onderwijs voor meisjes 

Charlotte Jacobs probeerde ook 

het onderwijs voor Indonesische 

meisjes te verbeteren. Zo richtte 

zij samen met anderen in 1912 de 

Vereeniging Steun Onderwijs 

Vrouwelijke Inlandsche Artsen 

(SOVIA) op en zette zij zich in 

voor de oprichting van een 

verpleegstersopleiding. 

 

Terug in Nederland en actief 

voor vrouwenkiesrecht 

Pas in 1913 keerde ze na 30 jaar 

definitief naar Nederland terug. 
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De laatste drie jaar van haar leven zette ze zich ook in Nederland in voor de 

vrouwenbeweging. Ze was bestuurslid van de Haagse afdeling van de Vereeniging voor 

Vrouwenkiesrecht, actief in de vredesbeweging en de Nationale Vrouwenraad. Ze 

overleed op 31 oktober 1916.  

 

Testament, ook voor inlandse meisjes 

 In haar testament, daterend van 27 april 1914 , legateert zij het vruchtgebruik van 

2000 gulden aan SOVIA te Batavia en bepaalt zij dat het grootste deel van haar 

vermogen is voor de stichting ‘het Charlotte Jacobs Studiefonds’. "Ik bepaal dat die 

stichting (...) tot doel zal hebben om voor meisjes van aanleg (daaronder begrepen 

meisjes uit de Inlandsche Maatschappij van Nederlandsch Indië), welker ouders de 

studie niet kunnen betalen, eene academische opleiding te bekostigen." 

[zie de foto van dit testament - HTF] 

 

Een interessante bepaling was ook: "zoodra ons land over vrouwelijke ministers 

beschikt, twee van die vrouwelijke ministers den taak van voornoemden vrouwenraad 

overnemen". 

De bestuursleden van het nog steeds bestaande Fonds worden nu door de VVAO 

(Vereniging van Vrouwen met een Hogere Opleiding) benoemd. 

------------------ 

Ook wij hadden in de familie een Charlotte, de zuster van 

mijn vader, VI H 3 in de genealogie. Zij heeft het 

vruchtgebruik van 10.000 gulden gekregen uit dit 

studiefonds, zoals blijkt uit het testament. 

----------------- 

 

En binnenkort promoveert Annette Wierper-Jenowein met haar proefschrift: 

WILSKRACHT, DURF EN ONVERPOOSDEN IJVER op Charlotte. Haar mocht ik 

ontmoeten op de uitreiking van het boek "Een sterke wilskracht" in de Senaatszaal van 

de RUG, waarover ik eerder heb verteld. 
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Helaas kunnen wij daar niet bij zijn omdat ik speciaal voor jullie 

ga kijken of er iets interessants te beleven valt in Zuid Afrika. 

Jullie horen! (dit zal in de Voorjaarsbode 2020 zijn. JS) 

 

Wordt vervolgd. 

Theo VII P 1 

 

 

 

------ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo------ 

De Zuid Afrikaanse tak van de familie. 

Dank zij de elektronische wereld heeft VII Z 3 Annette Ferguson mij indertijd 

gevonden en hebben we een leuke mail/app uitwisseling. Nu kortgelden ook weer. 

Daarin vertelde zij dat ze ook gedichten maakt, net als haar vader VI M 1 Alex 

Ferguson  dat vroeger ook gedaan heeft. 

 

Met haar toestemming geef ik die hieronder weer. 

Ek moet sê dat jy stil moet sit, want Suid-Afrikaans is nie maklik nie. 

Theo VII P 1 

 

Deze is van Alex: 

 

JYSELF 

 

Dis wat jy is wat tel 

Jyself wat waarde het 

Die blinkheid, prag is net 

Soos wind, soos lawwe pret... 

 

Dis die man en nie sy bek 

Dis sy lande, nie sy hek 

Dis sy handdruk, nie sy tjek 

Dis wat hy is, wat tel 

 

Dis die preek, nie die manel 

Dis die brein, nie die pet 

Dis die spiere, nie die vet 

Dis wat jy IS wat tel! 

 

 © AJF 1964 
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En deze is van Annette: 

 

SILWERJARE 

 

koor: 

my hart is joune 

my asem die wasem 

rondom jou gevou 

 

my vreugdelag in dagtyd 

my hart se lig in donker nagtyd 

my sonligdans en die droom in my stiltes 

saam in lewenstorms 

saam met jou met jou 

 

my mooiste gisterspore 

my hart se lag in jou gebore 

tienduisend dankies wat sing in my are 

al my silwer jare  

saam met jou met jou 

 

Koor: 

my hart is joune 

my asem die wasem 

rondom jou gevou 

 

© Annette 2018 

  
 

------ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo------ 
 

The Basic “Ough”  

 

We gaan nog even door in de poëzie: Tijdens de Clandag las Eric onderstaand gedicht 

voor wat hij op 28 mei 1989 aan VI L 4 Elsa had gestuurd. Lees het hardop en verbaas 

je, net zoals Eric. Na zijn voordracht op de clanmeeting verzuchtte hij dat hij niet 

begreep dat een zo inconsequente taal de wereldtaal is geworden…. 

 

When the English tongue we speak, 

Why is ‘break’ not rhymed with ‘freak’? 
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Will you tell me why it’s true, 

We say ‘sew’ but likewise ‘few’. 

And the fashioner of verse 

Cannot cap his ‘horse’ with ‘worse’? 

‘Beard’ sounds not the same as ‘heard’, 

‘Cord’ is different from ‘word’; 

‘Cow’ is cow but ‘low’ is low, 

‘shoe’ never rhymed with ‘foe’; 

Think of ‘hose’ and ‘dose’ and ‘lose’, 

And of ‘goose’ and also ‘choose’; 

Think of ‘bomb’ and ‘tomb’ and ‘comb’, 

‘doll’ and ‘roll’ and ‘some’ and ‘home’, 

And since ‘pay’ is rhymed with ‘say’, 

Why not ‘paid’ and ‘said’ I pray? 

We have ‘blood’ and ‘food’ and ‘good’, 

‘mould’ is not pronounced like ‘could’; 

Wherefore ‘done’ but ‘gone’ and ‘lone’? 

Is there any reason known? 

 

  Gordon Griffiths 

 

Meer van dit soort tonguetwisters? Lees het gedicht "The Chaos" geschreven door G. 

Nolst Trenite, a.k.a. Charivarius (1870-1946).  

Ga naar:  http://www.wordsmith.org/awad/english.html   Of: i18nguy.com/chaos.html 

 

------ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo------ 

 

Ferguson’s “Ivybank” house in Pitlochry 

 

Na een onrustige nacht over zeer woelige baren kwamen we half oktober aan in 

Newcastle-upon-Tyne en zijn van daar meteen doorgereden naar Pitlochry, dat een 

soort ‘gateway’ naar de Schotse Highlands is. In het plaatselijk Tourist Information 

Centre werden we door een gezellige Schotse vrouw geholpen, die ons allerlei 

informatie over de streek kon geven en die ons ook, tegen een redelijke prijs, kon 

boeken in een leuk B&B met eigen parkeerterrein en op steenworp afstand : het Carra 

Beag Guest House. 

 

http://www.wordsmith.org/awad/english.html
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Eenmaal ingecheckt, las ik in de ‘guest information folder’ met verbazing het volgende 

stukje over de geschiedenis van het huis. 

 

“House History – Built in the 1860’s, Carra Beag is one of the oldest properties in 

Pitlochry, as evidenced by early maps of the town. The house, originally named 

‘Ivybank’, was built for two sisters of the Fergusson family on what was then part of 

the Baledmund Estate (the ‘big’ house is at the back of Moulin by Ben-y-Vrackie). 

What is now our garden and the council car park fronting onto Atholl Road was once an 

orchard belonging to the house. 

 

One of the Fergusson 

descendants, David, 

lived here for a period 

and was a keen amateur 

artist; he made his 

studio on the top floor 

and produced many 

paintings of the hills 

opposite. 

 

In 1963, the house was 

bought by Mr & Mrs 

Gunn from Keith, who changed the name to Carra Beag and opened as a guest house. 

Since that time, the house had only changed ownership three times. Carra Beag is 

named after the hill located directly opposite and comes from the Gaelic for dear or 

small hill.” 

 

Het deed ons dan ook groot 

genoegen het gastenboek met 

Ferguson te kunnen tekenen. 

  

Simon (VII P 3) 

 

 

 

 
 
 
 
-----ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo----- 
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-----ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo----- 

CLANDAG EN ALV 2020 OP 19 APRIL IN EMMEN 

 

Alvast voor de agenda 2020 : 

Volgend jaar in Emmen bij Theo en Gijs op 19 april 2020. Hun bank (we maken 

geen reclame) verstrekt goedkope coupons voor de dierentuin. 

 

Komt dus allen, een ideale gelegenheid om ook het Ferguson archief weer eens te 

zien. 

 

Uit Wikipedia: Emmen (Geluidsfragment uitspraak (info / uitleg)) (Drents: Em'm) is een 

plaats in de Nederlandse provincie Drenthe. Het is de grootste plaats in de 

gelijknamige gemeente Emmen (107.111 inwoners). De plaats zelf heeft op 1 januari 

2019 een inwonertal van 56.556[1]. 

 

Emmen vervult een centrumfunctie in de regio 

Zuidenveld en daarbuiten. Kenmerkend is de 

bijzondere stedenbouwkundige opbouw, die ook 

wel de 'open, groene stad' wordt genoemd. 

Nieuwbouwwijken werden op relatief grote 

afstand van de bestaande kern gebouwd, om 

landschappelijk waardevolle gebieden te 

behouden. De bijnaam van Emmen is Vlinderstad, 

als indirecte verwijzing naar het voormalige (Noorder) Dierenpark Emmen, dat in 

maart 2016 werd opgevolgd door Wildlands Adventure Zoo Emmen. 

 

 

-----ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo----- 

Familieberichten  

 

Overleden  

• Theo (Gerard Emile Theodoor) Ferguson (VII M 1) . Overleden 26-6-2019. Tot 

2008 lid van de Clan Ferguson Nederland. 

 
 
-----ooooooo------0000000------OOOOOOO------0000000------ooooooo----- 
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COLOFON: 

Voorzitter: E.M. Berentzen  (Elsa VII Y 1) 

Vrijthof 9,  3451 LJ Vleuten 

tel  06 - 4455 0886  

elsa@berentzen.nl 

Secretaris: E.S.van Luyn-Ferguson (Eveline VII H 2) 

Wittevrouwensingel 5, 3581 GA  Utrecht 

tel 030 - 231 8825  of  06 - 5107 7523 

eveline.ferguson@gmail.com 

Penningmeester: S.P. van den Broek (Simon VII P 3) 

Zuidwijk 49A,  2771 CB Boskoop 

tel  0172 – 58 8574  of  06 – 8189 1006 

simon.vandenbroek@gmail.com  

Redactie: J.B. Schütte (Jessica VIII v GA 2) 

Singel 150, 1402 NZ Bussum 

Tel  06- 24596970 

Post4js@hotmail.com  

Genealogie, archief: 

 

H.Th. Ferguson  (Theo VII P 1) 

Laan van de Marel 6,  7823 CA Emmen 

tel  0591 – 62 4042 

htferguson06@gmail.com  

 

Schotse Clan 

    Ferguson Society 

Website Schotse clan: 

In de mottenballen. 

 

Onbekend of opgeheven. 

 

Lidmaatschap: gezin, incl. studerende kinderen € 35,00 en 

individuele leden € 23,00. Jaarlijks te 

voldoen voor 1 juli. 

 

Rekeningnr: NL70 INGB 0002 8405 69  

tnv  S.P. van den Broek, Boskoop  

 

Website:  www.ferguson.nl 

tijdelijk uit de lucht, in onderhoud 

 

mailto:eveline.ferguson@gmail.com
mailto:Post4js@hotmail.com
http://www.ferguson.nl/
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